
Liturgie op vijfde zondag na Pasen, 9 mei 2021 in de 
Protestantse gemeente te Honselersdijk

Orgelspel

Mededelingen - door ouderling van dienst

Zingen Psalm van de zondag (volgens de traditie op de vijfde zondag na Pasen): Lied 66:1 en 7
                                                                                              [Wij gaan daarbij staan]

Stil moment als voorbereiding op de dienst

Bemoediging en drempelgebed – afsluitend met ‘Klein Gloria’

Zingen van Klein Gloria: Lied 195
[Wij gaan zitten]

Aansteken van de tafelkaarsen – door voorganger

Gebed om Gods ontferming voor de wereld - aan de hand van de nood van Bijbelse personages, 
steeds beantwoord met het refrein van Lied 295

Organist: speelt de regel die we als antwoord zingen een keer voor

Voorganger: (1) Met de psalmdichter, die roept: 
‘Help mij God! Verdedig mij tegen slechte mensen, bescherm me tegen leugenaars en 
bedriegers’, bidden wij voor allen die prooi zijn van leugen bedrog:

Zanggroep: 

Voorganger: (2) Met de profeet Jeremia, die zegt: ‘Mijn tranen stromen dag en nacht. Want er 
voltrekt zich een vreselijke ramp’, bidden wij voor mensen die verdrinken in hun 
tranen: 

Zanggroep: ‘Wek uw kracht en kom mij bevrijden.’

 
Voorganger: (3) Met de tien melaatsen, die zeggen: ‘Meester, heb medelijden met ons!’, bidden 

wij voor allen die in deze wereld zijn buitengesloten:
Zanggroep: ‘Wek uw kracht en kom mij bevrijden.’

Voorganger: (4) Met de twee blinden langs de weg, die riepen: ‘Heer, ontfermt u zich over ons’, 
bidden wij voor hen die aan de kant van de weg liggen en bij wie elk uitzicht 
ontbreekt:

Zanggroep: ‘Wek uw kracht en kom mij bevrijden.’

Voorganger: (5) Met de treurende dichter, die klaagt: ‘De kinderen liggen op straat, zij sterven van 
honger en dorst’, bidden wij voor alle kinderen die verloren en verlaten zijn:

Zanggroep: ‘Wek uw kracht en kom mij bevrijden.’

Voorganger: God, wij blijven hoop en vertrouwen houden dat er een dag komt dat alles recht 
wordt gezet. Daarom loven wij U met de woorden van Lied 154b:1, 8 en 10…



Gloria: Lied 154b:1, 8 en 10

Bij de lezing en de uitleg….

Zingend gebed bij de opening van de Bijbel: Lied 314::1 

Lezing uit het Evangelie: Johannes 15:9-17

Zingen: Lied 667

Overdenking – motto: ‘Ben ik jouw vriend als ik doe wat jij wilt?’

Zingen: ‘Maak liefde waar, in geven en aanvaarden’ (tekst: Sytze de Vries in Het liefste lied van 
overzee II; muziek:  Alexander Prins)

Voor de beamerbediener: hier de tekst van de bijlage invoegen die van Aleander komt; het lukte mij 
niet

Dankzegging en voorbeden

Er zijn drie gebedsintenties; elke intentie eindigt met ‘Zo bidden wij’ gevolgd door 

gezongen door de zangers

Collecte – bij de uitgang

Slotlied: ‘Zonder jou ben ik verloren’ – lied bij Johannes 15:9-17 (tekst: Piet Schelling; melodie: 
John Stainer, ook in Lied 791)

2. Zonder jou zal ik verdwalen
in een woud van eenzaamheid,



waar de leegte zal vermalen
elk gebaar van tederheid.

3. Zonder jou ga ik ten onder,
jij, de kust die op me wacht,
jouw verschijning - hoe bijzonder! -
wekt mijn hoop en levenskracht.

4. Kom, mijn lief, en laat mij weten
dat jouw hart ook klopt voor mij
en wij altijd zullen heten:
jij en Ik en Ik en jij. 

Wegzending en zegen – de gemeente zingt het ‘Amen’ 


